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In  de  hedendaagse  cultuur  worden  we  voortdurend  geconfronteerd  met  het  verschijnsel
homoseksualiteit.  De  acceptatie  van  homofiele  geaardheid  en  homoseksuele  relaties  is
inmiddels explosief toegenomen en heeft ook in ons land geresulteerd in de aanvaarding van
het zogenaamde homo-huwelijk. 
Inmiddels zien we dat niet alleen de seculiere samenleving homoseksualiteit aanvaardt; in
veel kerken van uiteenlopende ligging treffen we een toenemende acceptatie aan, ofwel een
standpunt dat veel verder meegaat dan in het verleden het geval was. In meerdere kerken
treffen we inmiddels zelfs voorgangers aan die een homoseksuele levensstijl hebben. 
Door dit alles raken tal van christenen in verwarring en vinden velen onder hen het steeds
moeilijker om nog te kunnen ontdekken wat ‘bijbelse waarheid’  is aangaande huwelijk en
relaties. 

De kerkenraad van de hervormde gemeente Ederveen wil temidden van al die verwarring
een handreiking doen aan broeders en zusters in onze gemeente die worstelen met een
homofiele geaardheid. We horen van gemeenteleden die in eenzaamheid hun weg gaan en
niemand in vertrouwen durven nemen met betrekking tot de homifiele gevoelens waar zij
mee leven. 
Enerzijds willen we als kerkenraad duidelijk verwoorden wat onze houding is ten opzichte
van homofilie; anderzijds willen we een beleid voeren dat zich richt op een gemeente die
biddend wil meeleven en meestrijden met die broeders en zusters die verlangen een rein
leven te leiden met de Heere en Heiland. 
We zijn van mening dat in een nauwgezet omgaan met de Bijbel en het gebed de kracht ligt
om niet meegezogen te worden in een onbijbelse leefwijze. Hierbij kunnen we als gemeente
elkaar tot een hulp zijn.

De visie van de kerkenraad ten opzichte van homofilie dient wel helder te zijn. Uitgangspunt
daarbij is de betekenis van het door God ingestelde huwelijk. De eerste hoofdstukken van de
Bijbel  als  Woord  van  God  zijn  bepalend  voor  onze  opvatting  van  het  huwelijk:  een
verbondsrelatie  tussen één man en één vrouw,  voor  het  leven gesloten,  waarbinnen de
emotionele, geestelijke en lichamelijke eenwording haar plaats krijgt. 
Daarom beschouwen we o.a. de volgende zaken als niet-bijbels en niet in overeenstemming
met de bedoeling van Gods goede inzettingen:
- Echtscheiding
- Ongehuwd samenwonen
- Buitenechtelijke sexuele gemeenschap
- Homoseksueel praktiserende handelingen.
Gezien  de  bijbelse  invulling  van  het  huwelijk  is  het  zogenaamde  ‘homo-huwelijk’  geen
huwelijk zoals dat door God is ingesteld en beschouwen we dat als een zondige relatie. 

Wat betreft homofilie willen we als kerkenraad wel onderscheid maken tussen homofilie en
homoseksualiteit. Onder homofilie verstaan we dan een (al of niet aangeboren) gerichtheid
op en aantrekkingskracht  voor  iemand van hetzelfde geslacht,  terwijl  homoseksualiteit  te
maken heeft met sexuele handelingen (praktiserend) met iemand van hetzelfde geslacht. Het
is dus mogelijk dat iemand homofiel geaard is zonder homoseksueel te zijn. 
Hoewel  we dus als kerkenraad en gemeente open willen staan voor gemeenteleden die
worstelen met een homofiele geaardheid, wijzen we een praktiserend gedrag ten sterkste af. 



Nergens in de Bijbel wordt openheid gegeven voor de mening dat er naast de instelling van
het  bijbelse  huwelijk  een  mogelijkheid  is  voor  homoseksuele  relaties.  Sterker  nog,  op
meerdere plaatsen worden in de Bijbel deze relaties krachtig veroordeeld. 
Hoewel de context nogal eens wisselt, is de boodschap voortdurend betrokken op de orde
die God in de schepping heeft  gegeven.  We denken hierbij  aan b.v.  Romeinen 1,  waar
duidelijk  wordt  verwoord dat  homoseksualiteit  een tegennatuurlijke handeling is  en tegen
Gods scheppingsorde ingaat. 
Man  en  vrouw  weerspiegelen  samen  het  beeld  van  Christus  in  hun  huwelijk  en  zijn
complementair.  Het  is  onmogelijk  dat  twee  mensen  van  hetzelfde  geslacht  elkaar  op
dezelfde wijze kunnen aanvullen. Tevens zijn alleen man en vrouw samen in staat om het
voortplantingsdoel in de schepping te bereiken. 

Aangezien  de  Bijbel  als  Woord  van  God  de  gemeente  waarschuwt  geen  vormen  van
zedeloosheid  in  haar  midden te accepteren (b.v.  1  Korinthe 5),  ziet  de  kerkenraad zich
genoodzaakt  om,  evenals  echtscheiding,  ongehuwd  samenwonen  en  buitenechtelijke
seksuele relaties, ook een homoseksuele levenswijze in haar midden te weren. 
Wij zullen dan ook geen medewerking verlenen aan het tot stand komen van enige vorm van
homoseksuele relaties maar deze krachtig ontraden. 
Wanneer gemeenteleden in een zondige homoseksuele relatie leven, vermanen wij hen om
zich van het Heilig Avondmaal te onthouden en roepen hen op terug te keren van deze weg.
Tegelijk sporen wij elkaar aan om deze gemeenteleden een plaats te geven in ons gebed.

Belangrijk is te beseffen dat broeders en zusters met een homofilie geaardheid een zwaar
kruis hebben te dragen en zal de kerkenraad hen van harte ondersteunen en met raad en
daad terzijde staan. 
De  kerkenraad  wil  de  gemeente  bewust  maken  van  de  noodzaak  om  homofiele
gemeenteleden die in reinheid willen leven en strijden, bij te staan, zodat onze gemeente
een veilige plaats voor hen zal zijn. De kerkenraad bezint zich op mogelijkheden om hen nog
doeltreffender van hulp te kunnen voorzien. 
We zijn  eveneens  van  mening  dat  bij  sommige  mensen  met  een  homofiele  gerichtheid
verandering mogelijk is; anderen zullen hun hele leven ermee strijden. We willen van harte
meewerken in het (eventueel) zoeken naar instanties voor passende zorg en hulpverlening. 
De gemeente  heeft  in  elk  geval  de roeping  en  verantwoordelijkheid  om hem of  haar  in
gebed, raad en daad bij te staan in het kruis dat gedragen moet worden. Betreffende broeder
of zuster mag, juist temidden van die strijd, die soms met vallen en opstaan gevoerd wordt,
zich volwaardig gemeentelid weten, waarbij  ook alle functies, ambten en avondmaalstafel
open staan. 

We bidden om de kracht van onze hemelse Vader om op deze wijze als gemeente de strijd
van het geloof te kunnen strijden en verwachten naar Zijn beloften genade en hulp van Hem
om vruchtbaar te kunnen zijn in Gods Koninkrijk.  

De kerkenraad van de hervormde gemeente Ederveen.    


